°> Vertrouw op de HEERE met heel je
hart, en steun op je eigen inzicht niet.
5 Ken Hem in al je wegen,

dan zal Hij je paden rechtmaken.




”Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees
de HEERE en keer je af van het kwade.
3 Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen.



9 Vereer de HEERE met je bezit, met de
eerstelingen van heel je opbrengst,
10 dan zullen je schuren gevuld worden

met overvloed en je perskuipen overlopen
van nieuwe wijn.



11 Mijn zoon, verwerp de vermaning van
de HEERE niet en heb geen afkeer van

Zijn bestraffing.
12\Want de HEERE straft wie Hij liefheetft,

zoals een vader doet met de zoon die hij
goedgezind is.



13 Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt,

14 want haar opbrengst is beter dan de
opbrengst van zilver en haar inkomen beter
dan bewerkt goud, '° zij is kostbaarder dan
robijnen. Al jouw wensen zijn met haar
niet te vergelijken.



24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij
hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een
verstandig man, die zijn huis op de rots
gebouwd heeft;

25 en de slagregen viel neer en de water-
stromen kwamen en de winden waaiden en
stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in,
want het was op de rots gefundeerd.



26 En ieder die deze woorden van Mij hoort
en ze niet doet, zal met een dwaze man
vergeleken worden, die zijn huis op zand
gebouwd heeft;

27 en de slagregen viel neer en de waterstromen
kwamen en de winden waaiden en sloegen
tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was
groot.



21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook
Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo
een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou
navolgen;

22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens
mond geen bedrog gevonden is; 23 Die, toen Hij
uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij
leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die
rechtvaardig oordeelt;



