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Autonome Arie

“…helemaal alleen. Hij heeft zelfs 
geen zoon of broer, maar toch 

zwoegt hij almaar door en wordt 
zijn dorst naar rijkdom nooit gelest”

prediker 4:8



Victor 
Vriendschap

”Je kunt beter met zijn tweeën 
dan alleen zijn, want dat is 

zeker – samen zwoegen 
loont.” – prediker 4:9



De eerste gemeente
-

- Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen 
in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 

gebruikten hun maaltijden in een geest van 
eenvoud en vol vreugde. (Hand 2:46)

- Ze blijven dagelijks onderricht geven in de tempel 
of bij iemand thuis. (Hand 5:42)

- U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat 
uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in 

het openbaar en thuis heb onderricht. (Hand 20:20)



Huiskring
• De plek om elkaar praktisch lief te hebben (John 13:34-35)

• De plek om elkaars lasten te dragen (Gal 6:1-2)

• De plek om elkaar aan te moedigen en bij te les te houden 
(Hebr 3:12-14)

• De plek om elkaar te onderwijzen, te ontwikkelen en te 
bekrachtigen (2 Tim 2:2)

• De plek om elkaar aan te scherpen en het beste in elkaar 
naar boven te halen (Spreuken 27:17)

• De plek om je zonden te belijden en voor elkaar te bidden 
(Jakobus 5:16)



“In je eentje ga je harder, maar 
samen kom je verder”

•Welke mensen ga jij dit seizoen een stap verder 
brengen? Voor wie wil jij er zijn?

•Als je een huiskring hebt; wat kan je doen om je 
kleine groep naar een hoger niveau te tillen?

•(Als je geen huiskring hebt);Welke mensen mogen 
jou een stap verder brengen dit seizoen? Wie mag 
er voor jou zijn?


