
Vernieuwing in ons geloofsleven 

Mattheus 11:28-30 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 

geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 

nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.



Vernieuwing in ons geloofsleven

Les van het juk:

Bij Hem in de leerschool gaan en de dingen doen die Hij van ons vraagt.



Vernieuwing in ons geloofsleven 

Jesaja 40:28-31

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De Eeuwige God, de 

Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en 

niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de 

vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen 

krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge 

mannen zullen zeker struikelen; maar wie de Heere verwachten, 

zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen snel lopen en niet afgemat 

worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
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Les van de arend:
Hem volgen door de kracht en de inspiratie van de Heilige Geest
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Jesaja 40:31

Maar wie de Heere verwachten, 

zullen hun kracht vernieuwen, 

zij zullen hun vleugels uitslaan 

als arenden, zij zullen snel 

lopen en niet afgemat worden, 

zij zullen lopen en niet moe 
worden.
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