
Efeze 5: 15-21
15Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als 

dwazen, maar als wijzen,

16en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol 

kwaad zijn.

17Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp 

wat de wil van de Heere is.

18En word niet dronken van wijn, waarin 

losbandigheid is, maar word vervuld met de 

Geest,



Efeze 5: 15-21
19en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen 

en geestelijke liederen, en zing voor de Heere 

en loof Hem in uw hart,

20en dank altijd voor alle dingen God en de Vader 

in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.



Hebr 11:4
Door het geloof heeft Abel God een beter offer 

gebracht dan Kaïn.



Hebr 11:6
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet 

geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 

wie Hem ernstig zoeken (NBG).

HSV: en dat Hij beloont wie Hem zoeken



Offer Kain Gen 4:3(NBV)
Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van 

wat hij had geoogst.





Babel
Gen 11: 4

En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad 

bouwen, en een toren waarvan de top in de 

hemel reikt



Jeruzalem
Heb 11: 10

Want hij verwachtte de stad die fundamenten 

heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.


