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ChristenUnie

Hoeksche Waard

Interesse in Christelijke Politiek?
Word lid of denk actief mee met de CU
Bezoek onze website via www.cuhw.nl
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OPTIMISATION BY ALIGNING MOTIVATION

SHEQ Leadership & Change
De goede aanpak vinden om mensen in beweging te krijgen. Van bedrijf tot team, van team tot mens:
door leiderschap en motivatie naar borging. Uw medewerkers als ambassadeurs voor verbetering.

SHEQ Support & Advice

Onderzoeken, kansen & knelpunten herkennen en samen oplossingen bedenken. In kantoren, in
werkplaatsen, in fabrieken, op schepen, langs wegen en het spoor; door expertise naar oplossingen. Uw
experts werken samen met onze experts.

SHEQ Staffing & Recruitment
Oplossingen voor internationale SHEQ-ondersteuning. De juiste professional op de juiste plaats, door
vakmanschap en flexibiliteit. Uw organisatie of project ondersteund door onze professionals.

XLIGN BV - De Vriesstraat 30 - 3261 PC - Oud-Beijerland - 085-0401113 - www.xlign.eu




Wil jij ook werken in het mooiste pand van Oud-Beijerland wanneer het jou uitkomt?
De Lobby Flex Offices is een energieke, warme en inspirerende omgeving die
stimuleert om kennis en ervaringen te delen en je focus op je eigen bedrijf te houden.

1OBBY

infol@thelobby.nu | scheepmakershaven 2 Oud-Beijerland | www.thelobby.nu

Steun ons met utwe nick meer
gebruikte kleding.

Inleveren mogelijlk op
zaterdag  10:00 - 16:00 uur
dinsdag  09:00 - 12:00 wur
Voor andere momenten staat

er een kledingecontainer gereed.

De betere tweedehands kleding
koopt u bij 't Winkeltje

Langeweg 5e 3261 L] Oud-Beijerland

D¢ koffie en thee staat altijd klaar aan
onze gezellige onlmoeting,
lees en praat tafel.

Geopend iedere zaterdag
van 10:00 - 16:(0hur

Met wie aankopen helpt u
onze ah'r.frﬁrlg o ke

helpen in Roemenié.

De opbrengsten zifn voor
het organiseren van de
transporten met
hulpgoederen bestemad

voor Roma groepen.
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Als makers hebben we geprobeerd de rechten van
beeldmateriaal en tekst zoveel mogelijk te regelen. Niets uit
deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
uitgever. De uitgever en de bij deze uitgave betrokken
redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit
het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Welkom!

Welkom! Je bent onze gast en we willen je graag op je gemak laten
voelen. Misschien helpt het als we ons allereerst voorstellen en dat doen
we in dit magazine. Je weet inmiddels vast dat onze kerk ‘EGHW’ heet
en ons gebouw ‘De Poort’. Verder kan ik je vertellen dat we recent onze
25-jarige verjaardag hebben gevierd. Nog best jong en dat merk je soms
ook.

Zo zie je bijvoorbeeld jongeren op mobieltjes Bijbelteksten opzoeken
en soms beginnen mensen spontaan te klappen om God te eren. Onze
aanbidding kan best luid zijn en sommigen van ons bewegen heen en
weer op de muziek. Ook steken mensen hun handen in de lucht om God
te prijzen.

Ik doe graag aan alles mee, maar voeg er ook nog een activiteit aan toe.
Op een of andere manier moet ik juist op zondagmorgen vaak gapen.
Zo’n gaap komt opeens op en het lukt mij niet om die te onderdrukken.
Dus ik sta luidkeels te zingen en dan komt er een plotsklaps een gaap
tussendoor. Mijn hand gaat snel voor mijn mond en ik hoop dat niemand
het ziet. Ik voel me bezwaard en ik snap niet zo goed waardoor het komt.
Ben ik soms moe of misschien verveeld?

Via internet ontdekte ik diverse feitjes over gapen. Gapen werkt
aanstekelijk. Als mensen jou zien geeuwen, dan heb je grote kans dat
ze het zelf ook gaan doen. En ik las ook dat gapen, vooral in gezelschap,
een vorm van ontspanning is. Er stond letterlijk ‘een non-verbale uiting
van op je gemak zijn’. En dit herkende ik direct. Ik ben inderdaad op
zondagochtend helemaal ontspannen. Ik ben immers in het huis van
mijn Vader samen met mijn broers en zussen!

Misschien is dit jouw eerste bezoek aan onze kerk en gaat het voor jou
anders dan anders. We zijn een jonge gemeente met ‘jonge’ mensen
(van nul tot negentig) vol enthousiasme, energie en passie voor God.
Weet dat je jezelf mag zijn. Voel jezelf alsjeblieft op je gemak, ontspan
en gaap gerust. En als we dit zien, dan gapen we misschien wel terug.
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GESCHIEDENIS
VAN DE EGHW

In 1994 js de EGHW (Evangelische Gemeente Hoeksche Waard) opgericht. Jaap Boel was destijds één van de
vijf oudsten. Hij vertelt ons het een en ander over het ontstaan en de ontwikkeling van de gemeente.

TEKST SUSAN BIESBROEK & MATTIJS FLEDDERMAN | ILLUSTRATIE STEFAN HOOGERWERF

HET ONTSTAAN VAN DE EGHW

Het verhaal gaat terug naar de oliecrisis in de jaren 70. Om
energie te besparen mocht er op zondag geen auto gereden
worden. Verschillende mensen konden hierdoor niet meer naar
hun gemeente in Rotterdam. lemand in Oud-Beijerland stelde zijn
huiskamer ter beschikking om met elkaar een dienst te kunnen
houden. Er ontstond zo’n hechte band dat ze ook na de oliecrisis
samen bleven komen. Hieruit is gemeente de Lindehoeve
ontstaan. In 1994 is deze gemeente opgesplitst. Er waren toen al
twee locaties: Oud-Beijerland en Strijen. De groep in Strijen werd
de EGHW. Er werden vijf oudsten gekozen. Naast het oudsten
team werd er ook een broederraad opgezet, tegenwoordig de
ledenraad genoemd.

HOE GING HET VERDER?

De meeste gemeenteleden kwamen uit het westelijke deel van
de Hoeksche Waard. Vanaf 1996 werden de samenkomsten
daarom verplaatst naar de Swaensvoet in Nieuw-Beijerland.
Het was een bijzonder gezegende tijd. In 2002 is de gemeente
overgestapt naar de aula van de Willem van Oranje. Een droom
die uitkwam: een grote zaal, veel ruimtes voor de zondagsschool,
etc. Toen de aula van deze school ook te klein werd, moest er een
belangrijke beslissing genomen worden: de gemeente opsplitsen
of bijeenhouden door middel van dubbele diensten. Of mogelijk
zelfs een eigen gebouw? Voor de tweede optie is gekozen, met
als belangrijk argument dat er inmiddels veel jeugd was en het de
vraag was of het goed zou zijn hen uit elkaar te halen.

UITDAGING

Voor doordeweekse activiteiten werd er een eigen ruimte in Oud-
Beijerland gezocht: Pand 75 aan de Oostdijk. De financién waren
een enorme uitdaging, maar de Heer voorzag in een geweldige
anonieme gift. Wel moest het pand helemaal verbouwd worden.
Het inwendig slopen ging zeer voorspoedig en met vereende

)
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krachten. In Het Kompas (streekkrant) stond echter vermeld
dat er een jongerencafé zou komen. De omwonenden werden
door dit artikel erg verontrust en maakten bezwaar. Als gevolg
daarvan kon er niet verder worden gegaan en was het lange
tijd een pand met alleen maar buitenmuren, de rest was er uit
gesloopt. Toen er na veel getouwtrek eindelijk weer groen licht
was, kwam het werk niet zo vlot meer op gang. Een paar trouwe
leden ging aan de slag, maar de vaart was er uit. Uiteindelijk zijn
de oudsten zelf avond na avond gaan klussen. Gelukkig schrok
de gemeente wakker en kwam men in beweging. Wat is er in dat
pand veel gebeurd: er zijn mensen tot geloof gekomen, mensen
opgebouwd, feestjes gevierd, maar ook veel tranen gevloeid.

NIEUW GEBOUW

De gemeente groeide en bloeide. De dubbele diensten vormden
een steeds grotere belasting voor de kinderwerkers en degenen
die de diensten verzorgden. Ook was er behoefte aan een eigen
gebouw met eigen identiteit. Al vanaf 2006 werden de eerste
stappen gezet. Nadat verschillende opties uiteindelijk niet
haalbaar bleken, werd er in 2012 besloten voor nieuwbouw te
gaan aan de Polderlaan. Gods leiding is hierin sterk ervaren. Hij
voorzag in de financién en oplossingen voor diverse problemen.
Na een lange voorbereiding werd uiteindelijk halverwege 2017 de
eerste paal de grond in geslagen. Al snel verrees het gloednieuwe
pand uit de grond.

Met man en macht en veel vrijwilligers is er hard gewerkt om
het gebouw ook van binnen mooi in te richten. Zodoende kon
op 7 oktober 2018 De Poort feestelijk worden geopend. Eindelijk
een eigen gebouw, eigen ruimten en terug naar één gezamenlijke
dienst. Niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks gaat De
Poort regelmatig open voor gebed, inloop avonden, concerten,
maaltijden en noem maar op. Dit alles om Gods blijde boodschap
mede te helpen uitdragen naar de Hoeksche Waard.

= [
s x2n =z a

EGHWELKOM 7



Kinderen,,
‘open&eerlijk

Twee kinderwerk

Na een kerkdienst op zondag

hand uitgeknipt.

Tussendoor praten de kinderwerkers nog met ouders die even wat
navragen. Langzaam stroomt het lokaal leeg. Stoelen worden opgestapeld,

blauwe muisjes worden opgezogen...

De kinderkerk is weer voorbij voor deze zondagochtend.

TEKST ANNEMIEKE VAN BOCHOVE | FOTOGRAFIE KEES VAN HOUWELINGEN & SHUTTERSTOCK

Naam: Margreet van Asperen
Getrouwd, 3 jongens

Leeftijd: 32 jaar

Beroep: Verpleegkundige

Naam: Kitty van der Sluijs
Getrouwd, 2 meiden
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: Verpleegkundige, nu fulltime moeder

Ik schuif aan tafel met twee kinderwerkers van groep 3:
Margreet en Kitty. Simon (6), de zoon van Margreet, speelt
ondertussen met de spelletjes die in de kast staan. In de hoek
van het lokaal staat een bananendoos met wat attributen erop.
“Vandaag hebben we poppenkast gespeeld,” vertelt Margreet
enthousiast. “We dachten, we gaan het verhaal deze keer
een beetje anders brengen. Gewoon heel simpel met een
bananendoos als poppenkast en een kleed erover.”

Kitty vult aan waar het verhaal over ging. Over Hanna, die
graag kinderen wilde en geplaagd werd omdat ze geen
kinderen had. Maar ook dat God haar gebed hoorde en haar
een zoon, Samuél gaf.

8 EGHWELKOM

aan het woord

tend loop ik langs allerlei ouders en
kinderen de trap op naar het lokaal van groep 3. De deur staat al open en
kinderen van een jaar of 6 rennen enthousiast naar hun ouders toe. Een
jochie laat trots aan zijn vader zien wat hij gemaakt heeft: hij heeft een

Als traktatie hadden ze voor vandaag ook iets bijzonders
bedacht: een soepstengel die de kinderen in de witte chocopasta
en blauwe muisjes mochten dopen. Daar hadden de kinderen
uiteraard geen moeite mee.

Kitty en Margreet geven aan dat dit ook wel één van hun
motivaties is, dat ze graag de kinderen bekend willen maken
met de vele Bijbelverhalen. Daarin zijn ze ook steeds op zoek
naar creatieve manieren om het verhaal duidelijk over te
brengen en ook de rest van de ochtend om dat thema te laten
draaien. Simon vertelt dat hij het ook erg leuk vindt om steeds
weer nieuwe verhalen Bijbelverhalen te horen.

VAN ELKAAR LEREN

Kitty is als tiener al in het kinderwerk gerold en is sindsdien
kinderwerker gebleven. Margreet doet het sinds een paar jaar.
“Zo mooi om kinderen dichtbij het hart van God te brengen en
een band met hen op te bouwen,”




zegt Margreet met een innemende lach. Nu ze samen één keer
per maand de kinderkerk mogen leiden, merken ze dat ze
steeds meer op elkaar ingespeeld raken.

“Je leert van elkaar, je vult elkaar aan en je kunt samen de
ochtend evalueren”, vertelt Kitty. “In het begin wil je het
vooral leuk doen. Van andere kinderwerkers leerde ik dat het
ook juist belangrijk is om duidelijk te zijn en grenzen aan te
bieden, zodat een kind zich veilig voelt.”

Margreet springt hierop in met een quote. “Als kinderen geen
grenzen hebben, is er eigenlijk leegte. Grenzen zorgen ervoor
dat er een ruimte ontstaat waarbinnen het kind zich gewoon
kan bewegen”.

Ook nu ze zelf moeder zijn, is het weer anders om kinderkerk
te doen. “Je kunt je beter inleven in de leeftijd, zeker nu
bijvoorbeeld Simon ook leert schrijven op school. Dan weet ik
wat je ongeveer van die leeftijd wel en niet kunt verwachten”.

WIE DE SCHOEN PAST...

In de EGHW is er voor iedere jaargang een groep. Er zijn
dus acht kinderkerk groepen, net als op school. Kitty en
Margreet geven aan dat ze zeker aan het begin van het seizoen
graag aandacht geven aan het leren kennen van de kinderen,
bijvoorbeeld door middel van grappige spelletjes. Zo moesten
de kinderen vanmorgen één schoen uittrekken en daarna
uitzoeken van wie die schoen was.

“Het leuke is dat je door het jaar heen ook steeds meer de
groep leert kennen. Bij de groep van vorig jaar ontdekten we
dat ze het erg leuk vonden als we een proefje deden. Daarom
probeerden we iedere keer weer een proefje te laten zien, als
aanvulling op het verhaal.”

Simon vertelt dat hij heel erg van spelletjes houdt. Hij heeft
geluk, spelletjes zijn hier genoeg te vinden. “Vaak houden
we ook spelletjes achter de hand, voor als het bijvoorbeeld
onrustig is of kinderen snel klaar zijn met knutselen.”
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VASTE VERHAALLIN

De verhalen die in de kinderkerk verteld worden komen uit
een vaste handleiding. In iedere groep wordt hetzelfde verhaal
verteld, alleen wordt het op andere niveaus aangeboden. Bij
deze methode staan ook altijd uitwerkingen met knutsel ideeén
en spelletjes, waar je als kinderwerker gebruik van kunt maken.
“Zeker als je nieuw bent als meester of juf is dat handig. Je
hoeft niet heel creatief te zijn om kinderkerk te doen. Je kunt
gewoon deze handleiding volgen”.

Margreet en Kitty proberen zich altijd een week van tevoren
te verdiepen in het thema en soms komen er dan gedurende de
week spontane ideeén. Zo ook voor het thema van vandaag.
Naast de poppenkast hadden ze ook een ander werkje bedacht,
namelijk de gebedshand. Deze hand konden de kinderen
zelf knutselen en thuis gebruiken als ze niet zo goed weten
waarvoor ze kunnen bidden. De ene vinger staat bijvoorbeeld
voor danken, de andere voor bidden voor de wereld of voor
jezelf. “We hebben de betekenis erbij gezet zodat ouders ook
begrijpen wat er bedoeld wordt. Dat vinden we ook belangrijk,
dat niet alleen de kinderen het Bijbelverhaal hier horen, maar
dat er ook thuis verder over kan worden doorgepraat.”

GENIETEN VAN OPENHEID

Simon vertelt vrolijk dat een paar keer vriendjes uit de buurt
met hem mee gingen naar de kinderkerk. Margreet vult hem
aan. “Het leuke is dat je met kinderen vaak spontaan mooie
gesprekken kunt hebben. Over de dingen die ze thuis of op
school meemaken en over God. Dat is ook het mooie van
kinderen. Ze zijn erg open en eerlijk. Prachtig toch?”

&JOY

Margreet zit ook in de leiding van &JOY, de jeugdclub, één
keer per maand op vrijdagavond voor kinderen uit de EGHW
in groep 6, 7 en 8.

“We merken dat veel van deze jonge tieners op zondag wel bij
elkaar in de kinderkerk zitten, maar doordeweeks geen contact
hebben met elkaar. Terwijl het juist zo waardevol kan zijn
om als gelovige pre pubers elkaar te leren kennen. Dat is de
bedoeling van &JOY: verbinding zoeken, gezelligheid, leuke
dingen doen, vriendschappen ontwikkelen. Daarvoor hebben
we een heleboel leuke activiteiten de komende tijd op de
agenda staan. Denk bijvoorbeeld aan een zeskamp, filmavond,
kampvuur en spelletjesavond. Ik heb er zin in!”

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE DE EGHW OP ZONDAG MET

KINDEREN BEZOEKT?

Alle kinderen vanaf groep 1 gaan bij hun ouders in de dienst
zitten. Op het scherm komt bij ongeveer het derde lied te staan
dat ze naar de kinderkerk mogen. Achterin de zaal, in de foyer,
staan de kinderwerkers met grote vlaggen klaar waarop de
groepen staan. Zeker bij nieuwe kinderen is het wel fijn als
de kinderwerkers weten dat het kind nog niet eerder geweest
is. Dan kunnen ze daar rekening mee houden. De groepen 1
t/m 5 gaan naar de klaslokalen boven. Vanaf groep 6 gaan de
kinderen naar de CSG Willem van Oranje aan de andere kant
van de straat.
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Over het algemeen wordt er met een kleine introductie gestart
om te kijken wie er is en hoe het met de kinderen gaat. Daarna
wordt er met elkaar gebeden, ook voor de dingen die de kinderen
verteld hebben. Vervolgens vertellen de kinderwerkers het
Bijbelverhaal en wordt er gezongen. Aansluitend mogen
de kinderen knutselen of een spelletje doen. Als de dienst is
afgelopen kunnen de ouders hun kinderen komen ophalen. De
oudere kinderen komen zelf naar beneden. Heb je vragen, dan
kun je altijd bij de kinderwerkers boven terecht (herkenbaar
aan het gekleurde keycord) of de gastvrouwen of -mannen in
de foyer.



ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Alle activiteiten vinden in ons kerkgebouw De Poort plaats. Wil je meer informatie hierover weten,
neem dan contact op via kinderwerk@eghw.nl (tenzij anders vermeld).

TIJDENS DE KERKDIENST

CRECHE 0t/m 3 jaar Créche 1 (0t/m 1,5 jaar) 9:45 - 11-:30
Créche 2 (1,5 - 2,5 jaar)
Créche 3 (2,5 - 4 jaar)

KINDERKERK groep 1t/m 8 Op zondag gaan de kinderen tijdens 10:30-11:30
de dienst naar de kinderkerk

ACTIVITEITEN

&JOY Groep 6t/m 8 le vrijdag van de maand vanaf 19:00
AMEEZING 6 t/m 12 jaar Dinsdag om de week 18:30 - 19:15
Kinderkoor Info: kinderkoor@eghw.nl

PRAISWING 4 t/m 11 jaar Woensdagmiddag (streetdance)

Streetdance, moderne dans Vrijdagmiddag (moderne dans)

SPECIALS Alle leeftijden Hele jaar door

Kidspraise,kidsspecial, gezinsdiensten Houd daarom onze website en

facebookpagina in de gaten!
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TEKST MARIA REMMERS

Heb je zin om weer eens een mooi boek van de plank te pakken? Of ben je op zoek naar een inspirerende
film of cursus? Op deze pagina hebben we een aantal tips voor je! Heel veel lees- en kijkplezier!

-

> Dit boek zoomt in op de
“Ze geschiedenis van Jezus. We kijken
i naar de geboorte van Jezus, de
e I boodschap die Hij kwam brengen

en Zijn hemelvaart.
KENDE l Welk beeld hebben wij van Jezus
en klopt dat beeld eigenlijk wel?
Wij ontmoeten Hem tijdens
Zijn tijd op aarde en Hij blijkt
FULlie Yencer & compleet anders te zijn dan wij
B ooit hebben gedacht. Briljant,

uitdagend, liefdevol en wijs. En
wat blijkt? Niemand die Jezus ontmoet kan ooit meer dezelfde
zijn. Jezus, Gods Zoon, kwam als mens naar de aarde en liet
daar zien dat God zich het lot van de mensheid aantrekt. Een
prachtig boek om te lezen.

Deze film is gebaseerd op het boek
De Uitnodiging van W.P. Young
en vertelt het verhaal van Mack.
Mack is zijn geloof en vertrouwen
in God kwijtgeraakt door een
tragische gebeurtenis tijdens
een kampeer vakantie. Vier jaar
later krijgt hij een mysterieuze
uitnodiging om terug te keren
naar de plek waar het drama zich
voltrok. De uitnodiging is getekend
met ‘Papa’, de naam die zijn vrouw
altijd gebruikt voor God. Als Mack
besluit in te gaan op de uitnodiging volgen we hem op deze
ingrijpende reis. Hij wordt geconfronteerd met zichzelf en
gaat op zoek naar waarheid, vergeving en acceptatie.

Een prachtige film die je tot nadenken aanzet!
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Wat speelde zich af rondom
de kruisiging van Jezus van
Nazareth, de Zoon van God?
Begrepen degenen die
persoonlijk betrokken waren bij
de kruisiging van Jezus, wat er
precies gebeurde en waarom
Hij stierf? Wisten zij dat de
loop van de geschiedenis in een
paar uur een volkomen andere
wending zou nemen? Door naar
de mannen en vrouwen te kijken,
die er met hun neus bovenop
stonden, worden wij ook aan het denken gezet over de vraag:
Begrijpen wij de betekenis van het wonder van het kruis echt?
De persoonlijke getuigenissen die door het boek zijn
verweven, brengen het wonder van het kruis zo dichtbij, dat
we gaan ontdekken dat de zeven wonderen van het kruis
samen één wonderlijk geschenk vormen van God de Vader
voor al Zijn kinderen hier op aarde.

Wat zou er gebeuren als Jezus onverwacht op bezoek kwam in
jouw omgeving? Hoe zou jij daarop reageren?
“Allesliepoprolletjes. HetnieuwsdatHij(Jezus, degrondlegger)
van plan was ons binnenkort op te zoeken, kwam dan ook op
zijn zachtst gezegd onverwacht en was nogal schokkend.” In
Het Bezoek komt Jezus op bezoek
bij de kerk. Hij ontmoet er allerlei
mensen. Zijn gastheer heeft het
er in het begin nogal moeilijk
mee, want Jezus doorbreekt alle
verwachtingspatronen die hij had.
Dit met humor geschreven boekje
laat zien dat de liefde van God voor
mensen zoals wij, zoveel groter is
dan wij kunnen bedenken.

ADRIAN PLASS

BEZOE

MEawisoie

De atheistische professor Radisson begint zijn college filosofie met de opdracht aan zijn studenten
om het ontstaan van God, schriftelijk, te ontkennen. Anders kunnen ze een onvoldoende verwachten.
Vrijwel alle studenten schrijven de woorden ‘God is dood’ op. Josh, een christen, weigert en wordt
uitgedaagd om het bestaan van God te bewijzen door voor de klas het debat aan te gaan met
zijn professor. Door het bestaan van God te presenteren met goed onderbouwde, intellectuele
argumenten, maakt hij nog een kans om een voldoende te halen voor het vak filosofie. Kan Josh
het bestaan van God bewijzen? God’s not dead weeft meerdere verhalen over ongeloof, twijfel en
geloof samen en inspireert om te ontdekken wat de kijker gelooft over God.



Koning. Die woont in het kasteel waarvan de poort altijd er heel veel pagina’s met extra
open is. Onderweg gaat Sam op zoek naar een prachtig materiaal voor kinderen van

cadeau voor de Koning. Zal 5 8-12 jaar. Deze Bijbel helpt om
't' bekende en minder bekende

het hem lukken om iets moois
é verhalen dichtbij te laten komen

EEN SUPER GOEDE VADER DE SAMENLEESBIJBEL

Dit prentenboek gaat over de kleine beer Sam. Als Sams Br 2 Dit is de Bijbel in gewone taal.

vriendjes hulp nodig hebben, gaat hij op reis naar de m Naast de volledige Bijbel zijn
ﬂf

te vinden? Dit schitterende
en ze beter te begrijpen. Er

fen suyergupdf,
verhaal vertelt hoe het leven

van Sam en zijn vriendjes :, : la P[I
voorgoed verandert als ze |
de Koning leren kennen. Het
verhaal zal kinderen ervan
overtuigen dat God een super
goede vader is, die ontzettend
veel van hen houdt.

staan volop weetjes, kaarten,
spelletjes en liedjes in die bij de
verhalen horen. Ook leuk zijn
de gespreksvragen die kinderen
en hun ouders helpen om in
gesprek te gaan over de Bijbel. Kortom: de
Samenleesbijbel is een geweldige manier om
ﬁnrl:-ilumhn A samen op ontdekkingstocht te gaan door de
burmen B|Jbe|

BIJBEL-APP

De Bijbel-app voor Kinderen is een superleuke manier om kinderen al heel jong vertrouwd te
laten worden met de Bijbel. Door middel van interactieve avonturen en prachtige animaties
ontdekken kinderen ruim 40 Bijbelverhalen. Voor de wat oudere kids is het mogelijk om het
Bijbelverhaal dat wordt verteld, mee te lezen en opdrachten uit te voeren. De wat jongere
kinderen kunnen de vrolijk gekleurde animaties bekijken of bijvoorbeeld een mooie kleurplaat
maken, die bij het verhaal past. De verschillende activiteiten helpen kinderen om spelenderwijs
te onthouden wat ze leren.

Te downloaden in de App store en Playstore.

VOOR TIENERS

Als er een persoon is die veel losmaakt, ondanks dat Hij al lang niet meer op aarde rondloopt, dan is het Jezus wel. Hij leefde

20 eeuwen terug. Hij schreef nooit een boek, heeft geen oorlog gevoerd, was geen beroemde ontdekkingsreiziger, stichtte zelfs
geen godsdienst. En toch kunnen we niet om Hem heen. In de online cursus: “Waarom Jezus? Voor jou’ ontdek je meer over wie
Jezus was. Maar ook welke betekenis Hij vandaag de dag nog steeds heeft voor de wereld en voor jou persoonlijk!

De cursus heeft vier thema’s

1. What are you looking for?
2. Let’s get to know Him

3. Jesus on the cross

4. What’s in it for me?

Tijdens de cursus word je begeleid door een persoonlijke online e-coach. Met deze coach kun je de vragen die je beantwoordt
bespreken. Ook allerlei andere thema’s, die voor jou persoonlijk belangrijk zijn, kunnen aan bod komen.
Wil je meer weten? Je kunt je aanmelden op https://cursus.ikzoekgod.nl/waaromjezusvoorjou
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Huiskringen
vertellen...
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In een grote gemeente zoals de EGHW is het fijn om onderdeel te zijn van een kleinere groep.
Je kent elkaar en er is aandacht voor elkaar, je kunt verder praten over God en je mag vragen stellen. Daar
zijn onze huiskringen voor bedoeld. Maak hieronder kennis met een paar van onze vele huiskringen.

()nze kring bestaat uit leden van de EGHW en
christenen uit een andere gemeente die de EGHW af en
toe bezoeken. Dit zorgt regelmatig voor interessante en
leerzame gespreksmomenten. Het lezen in Gods woord
en vervolgens met elkaar bespreken hoe deze woorden
van toepassing kunnen zijn in je leven, vind ik echt een
meerwaarde voor mijn geloofsleven. Ook de mogelijkheid
om vragen te kunnen stellen en elkaar te dragen in gebed
zijn waardevol.”

- Mirjam Wijnmaalen -

Onze huiskring is uniek, omdat wij uit alleen maar
mannen bestaan. Vrijwel iedereen met een ‘rugzak’. Elke
kringavond pluizen wij de Bijbel uit en discussiéren
hierover. Dit maakt ons geloof steeds weer wat sterker.”

- Peter Waaijer -

()nze huiskring is bijzonder omdat, ondanks grote
verschillen in inzicht en beleving, er eenheid is door het
fundament Jezus Christus. De huiskring draagt bij aan mijn
geloof omdat ik onderlinge liefde en respect ervaar in de
kring.”

- Rob Bremer -

In onze huiskring zijn we best wel eensgezind in de
opvattingen/meningen over verschillende onderwerpen.
We denken veelal hetzelfde, maar er is ook ruimte voor
discussie en andere meningen. Alle tijd die je besteedt of
apart zet om samen je geloof te beleven, draagt bij aan
ieders geloof. Door samen dieper in te gaan op het woord
van God, dingen te delen en/of te discussi€ren over vragen
die daarbij gesteld worden, groeit je geloof.”

- Wim van Rhijn -

()nze huiskring is gevormd/gegroeid na de kennismakingscursus in 2018. Een kleine groep mensen met allemaal een
verschillende achtergrond, maar de wil om de EGHW thuis te maken. Onze huiskring is voor ons een mini-gemeente binnen
de gemeente. Binnen de huiskring is er persoonlijke aandacht voor elkaar. Ongeacht je achtergrond, aantal bekeringsjaren,
geloofservaring of interesses, accepteren we elkaar zoals we zijn! Juist vanuit deze verschillen vinden we verbinding met
elkaar door onze ervaringen te delen. Daarnaast hebben we de beste en meest schattige huiskring-hond ooit. ‘Onze’ Poef
komt je, ongeacht je emotioneel welbevinden, liefde en knuffels geven. Kortom, onze huisgroep is een echte (geestelijke)
familie. We delen veel vanuit onze ervaringen en op die manier leren we van elkaar. We zijn open en eerlijk tegen elkaar
en van wat we delen, mogen we weten dat het veilig is bij de ander. Je wordt niet veroordeeld, maar met liefde bejegend,
zoals de Here Jezus ons heeft geleerd. Door samen te lezen en hierover na te denken, dient de huisgroep als extra brandstof
om doordeweeks het vlammetje van ons geloof brandend te houden. Daarnaast dagen we elkaar uit om buiten de kerk en
huisgroep uit te stappen in geloof en te evangeliseren.”

-Anja Withagen -

Een huiskring is een kleine groep mensen die iedere twee weken bij elkaar komt om samen meer over God te leren, samen
God te zoeken en naar elkaar om te zien. Op deze manier is er voor iedereen de mogelijkheid om in een kleinere setting en op
een persoonlijke manier contact te hebben met medegelovigen. Ook onze jeugd vanaf 12 jaar heeft eigen huiskringen, ook wel
smallgroups genoemd, zodat zij samen met leeftijdsgenoten op weg kunnen gaan en mogen groeien in het geloof.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: huiskringen@eghw.nl
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Column

Ik weet niet na hoeveel keer het pas doordrong. Zeker zo’n vier of vijf keer was het al
gebeurd. Iedere keer als ik de auto startte, klonk hetzelfde lied. Onze cd-speler is kapot, dus
automatisch start dan de radio tot ik overschakel op de afspeellijst van mijn telefoon. ledere
keer klonk vanuit de radio de bekende stem van Lauren Daigle en het bleef niet bij die paar
keer.

Wat is er toch met dat liedje? Waarom hoor ik het zo vaak? En waarom raakt dit lied mij zo?
Hoe meer ik erover nadacht, hoe vaker ik mezelf erop betrapte dat ik me met een ander
vergelijk.

Sterker nog, dat ik mijn waarde laat athangen van hoe een ander naar mij kijkt. Van hoe ik
denk dat de ander naar mij kijkt. Steeds weer. Ik maak een opmerking en vraag me af wat
de ander daarvan vindt. Reageert diegene enthousiast, dan voel ik me gelukkig. Reageert
diegene mat, dan voel ik me onzeker. En altijd dat idee dat de ander beter is. Beter kan praten.
Beter haar kinderen kan opvoeden. Een leukere stijl kleding heeft. Het huis beter op orde
heeft. En vooral ook het gevoel dat ik steeds weer moet bewijzen dat ik ook wel ergens goed
in ben. Met de terugkerende angst dat ik op een bepaald moment tegen val.

Ineens komt die ene zin binnen. Baf.

In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit.
Hoe zal God mij zien? Ziet Hij mij op dezelfde manier als ik mezelf zie? Als iemand die het
soms best wel aardig probeert, maar het nooit echt goed genoeg doet?

Beetje bij beetje laat God zien dat Hij anders naar mij kijkt. Want God hield zoveel van de
wereld, dat Hij zijn enige Zoon gestuurd heeft. Zodat jij, als je in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven hebt. Hij is niet gekomen om jou te veroordelen, maar om je te
redden (Johannes 3:16).

De Schepper ziet mij worstelen met gedachten over wie ik ben en Hij wil mij laten worden
hoe Hij mij bedoeld heeft. Geen kopietje van iemand anders, maar precies zoals Hij mij
bedoeld heeft. Zonder de leugens die we in ons hoofd hebben, die zo diep geworteld kunnen
zijn dat het zo’n impact heeft op onze manier van denken.

Elke negatieve gedachte, elke leugen: ik gooi het er uit en geef het over aan God. Langzaam
en teder worden die lege plekken van binnen gevuld met waarheden, Zijn woorden van
waarheid. Hoe Hij mij ziet. Zonder veroordeling. Geen slaaf van angst, maar een kind van
God. Een kind waar Hij trots op is. Waar Hij van houdt en die Hij steeds weer wil helpen
herinneren hoe waardevol Hij haar vindt. Niet om wat ik doe of wat ik juist niet doe, maar om
wie ik ben. Zijn kind. Waar Hij van houdt. En niet anders kan, omdat Hij liefde is.

Echte liefde is onvoorwaardelijk.
God is liefde.
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“Zo, dat is meteen een vraag! Met het beantwoorden zou
ik hele discussies op gang kunnen brengen, maar dit is hoe
ik het zie: we hebben lofprijs en aanbidding. Aanbidding is
het dicht bij God zijn. Het is dus vooral ook wat je zelf doet
zeven dagen per week. Je levenswijze als het ware. Primair
iets voor jou alleen dus.

Lofprijs is het met elkaar God prijzen door het zingen van
lofliederen en het juichen voor Hem. Lees bijvoorbeeld
maar eens Psalm 47 en 95. Lofprijs is een wapen in de
strijd. De muren van Jericho gingen om nadat het volk
juichte en op de horens blies. Deze geschiedenis is voor mij
inspirerend voor hoe we ons als team lofprijs en aanbidding
mogen (moeten) voorbereiden op de zondagse eredienst.
Aan het vallen van de muren ging flink wat vooraf. Vele
malen om de stad heen marcheren in stilte.

Wat je met lofprijs ziet (lees maar in het Bijbelboek
Kronieken), is dat God erop reageert met Zijn aanwezigheid.
Gods aanwezigheid werd zo sterk dat niemand overeind
kon blijven staan. Dat heb ik voor ogen met lofprijs in de
gemeente. Ons prijzen nodigt Gods aanwezigheid uit. Die
wordt merkbaar, wat erin resulteert dat de mensen dicht bij
God komen. En dat is aanbidding!”

Voor de volledigheid:

“Nu heb ik God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus
genoemd, maar onlosmakelijk is daar natuurlijk nog de
Heilige Geest. Zonder de Geest is aanbidding niet mogelijk.
Aanbidden in geest en in waarheid, lezen we in Johannes
4. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik zie het
z0: Onze eigen geest is pas in staat te aanbidden als die
verbonden is met de Geest. Andersom kan de Heilige Geest
ons optimaal doorstromen, vernieuwen, als wij de drie-
enige God aanbidden. Zo dus.”

“Er is maar één manier om God te aanbidden en dat is leven
dicht bij God. Mooi gezegd: verkeren aan de voeten van
Jezus en aan het hart van de Vader. Hoe je dat doet is wel
heel persoonlijk. De één komt dicht bij God al wandelend
in de natuur. Een ander kan God naderen tijdens het maken
van een schilderij of het zingen van liederen. Weer een
ander verkiest de stilte. Ik vind persoonlijk wel dat iedereen
die zo nu en dan moet zoeken, de stilte.”

“Muziek houd me eigenlijk al mijn hele leven bezig.
Dat begon al bij mijn vader op schoot, terwijl hij de
mondharmonica bespeelde. Muziek is ook iets wat bij de
schepping hoort is mijn idee. Ik herinner me dat ik eens
iets speelde in mineur en dat mijn dochter opmerkte dat het
een droevig liedje was. Zij was amper vier en had nooit een
muziekles gehad. Ingeschapen dus.”

“Samen met Roland van Bokkem ben ik verantwoordelijk
voor de invulling van de aanbidding tijdens de erediensten,
ledenvergaderingen, thema avonden, etc. Waar we op letten
is dat Jezus centraal staat. We hebben regelmatig overleg
met de aanbiddingsleiders (Jaco, Angela, Sanne, Mirjam
en Sander). In dat overleg evalueren we, maar inspireren
en bemoedigen we elkaar vooral. Met Gods woord,
getuigenissen, liederen, etc. Daarnaast willen we voor het
gehele team beschikbaar zijn. Daarvoor hebben we elke
maandagavond een soort van spreekuur in De Poort. Alle
muzikanten en zangers/zangeressen kunnen dan terecht,
bijvoorbeeld voor het delen van ideeén en inzichten, maar
ook voor bemoediging en gebed.”

“Ik ben binnen de EGHW eerst begonnen als gitarist, toen
als pianist. Dat kan ik niet zo heel erg goed, dus gelukkig
kwam Jaco er destijds bij. Daarna heb ik nog een poosje
gebast middels een keyboard en toen ben ik overgegaan op
de percussie. Dat laatste doe ik erg graag. De band speelt
en ik mag er wat extra’s aan toevoegen. Dat is erg mooi om
te doen.”

“Ik ben denk ik van nature blij en enthousiast, maar dit wordt
natuurlijk wel vermeerderd door de vreugde die God geeft.
Daarnaast ben ik natuurlijk ook wel eens somber, triest,
verdrietig of chagrijnig. 1k zie het dan wel als opdracht
om me te verheugen in Hem. Laten we vrolijk zingen zegt
Psalm 95. Dat is onafhankelijk van onze stemming op dat
moment.”
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J bent
welkom

Een oudstenechtpaar over hun taak
en de droom van de EGHW

',,




“Wanneer je diep van binnen zo’n leegte voelt. Als
Jij van alles hebt geprobeerd om die leegte op te
vullen, maar niets kunt vinden wat die leegte opvult.
Wanneer het lijkt dat alles zich tegen je keert. Tegen
jou willen wij zeggen: Kom bij Jezus”.

Voor mij zitten Chris en Jessica Wiegeraad.
Erverandert iets in hun ogen, wanneer ik hen vraag
naar hun motivatie en dromen voor de EGHW.
Iets dat zo sterk van binnenuit lijkt te komen. Een
vurige passie en enthousiasme. Een verlangen voor
de mensen zowel binnen als buiten de gemeente. En
vooral een liefde voor Diegene die als een rode draad
door hun levens loopt. Het maakt mij nieuwsgierig.
Wie zijn ze? Wie en wat beweegt hen?

WIE ZIJN CHRIS & JESSICA

Jessica en Chris, twee vrolijke veertigers, ouders van twee
mooie, actieve tienermeiden. Ze hebben beide doordeweeks
een drukke baan, staan in de file en gaan ‘s avonds op
spinnenjacht. En ze zijn één van de zeven oudstenechtparen
die leidinggeven binnen de EGHW. Ik vraag hen wat er
eigenlijk met “oudsten” bedoeld wordt. Chris legt het
kort uit. “Binnen de EGHW zijn er zeven oudsten die
op geestelijk en operationeel niveau leidinggeven aan de
gemeente. We hebben geen voorganger, maar wij leiden
als zeven echtparen de gemeente en dragen zorg voor de
gemeenteleden.”

NIEUW BEGIN

Samen kijken wij nog even terug naar hoe het allemaal
begon. “In 2012 zijn we verhuisd vanuit Kampen naar
Oud-Beijerland. Dat was het moment dat God zei dat Hij
een andere plek voor ons had en dat er nieuwe deuren open
zouden gaan. Zo zijn we in Oud-Beijerland en in de EGHW
terecht gekomen,” legt Chris uit.

Jessica vult hem aan. “In veel opzichten sprak de EGHW
ons aan, onder andere vanwege de grote jeugdgroep. Dat
vonden we voor onze kinderen erg belangrijk.”

“De eerste jaren waren we vooral actief in het jongerenwerk
als jeugd- maar ook als kringleiders. Het verlangen om als
echtpaar te dienen groeide meer en meer. Toen de vraag
kwam om oudstenechtpaar te worden, was dit voor ons
een bevestiging van wat God al tot ons gesproken had. Wijj
geloven dat je als man en vrouw samen het beeld van God
weerspiegelt. Op die manier willen wij invulling geven aan
onze taken als oudstenechtpaar.”

Grappig om te zien hoe ook in het gesprek deze eenheid
terugkomt. Ze vullen elkaar steeds mooi aan, afgezien van
dat éne moment waarop Chris iets verklapt dat hij duidelijk
niet had mogen zeggen. Ze gaan snel weer verder.

BUITEN ONZE KERKMUREN

“We vinden het heel belangrijk om samen als man en
vrouw in de gemeente te dienen, onze taak te vervullen en
op ieders eigen manier daar invulling aan te geven.”
Jessica vertelt dat ze het op haar hart gelegd kreeg om
iets met vrouwen te gaan doen. “In de kerk zijn vrouwen
lang onderbelicht geweest. Ik vind het mooi om vrouwen
te leren groeien om uiteindelijk hun bestemming te
kunnen bereiken zoals ze bedoeld zijn.” Chris vult aan
dat hij ook erg betrokken is bij de mannen om hen te leren
groeien in geestelijke volwassenheid. “Niet alleen binnen
de gemeente, maar we zijn beide ook betrokken in de
organisatie van conferenties voor vrouwen en mannen door
het land heen. Op die manier willen en kunnen we ook God
dienen over kerkmuren heen”.

“Wij geloven dat je als

man en vrouw samen
het beeld van God
weerspiegelt en op

die manier willen wij
ook invulling geven
aan onze taken als
oudstenechtpaar.”

Op dat moment leunt Chris meer naar voren en drukt zijn
hand op tafel om te benadrukken hoe belangrijk zij dit
vinden. “Juist om relevant een gemeente te kunnen leiden,
moet je weten hoe het buiten je kerk gaat. Tijdens mijn
zendingsreizen naar China kwam ik in een heel andere
wereld terecht. De mensen hebben honger, ze hebben zo
goed als niets. Je hebt daar met totaal andere vragen te
maken. Dan merk je dat je alle negen gaven van de Heilige
Geest hard nodig hebt om daar te kunnen dienen.”

VEILIGE OMGEVING VOOR DE JEUGD

Ondertussen loopt één van hun dochters even heen en
weer. Een plagende opmerking gaat richting dochter. Een
zeer gevatte opmerking is haar antwoord, waarop zij met
een brede lach de kamer verlaat. Er is duidelijk altijd wel
reuring in huize Wiegeraad.

“We vinden het belangrijk om ons geloof in God een plek
te geven binnen ons gezin. We willen niet alleen onze
geloofsovertuiging dodrgeven, maar juist ook laten zien
hoe je je geloof kunt leven,” vertelt Chris. Jessica knikt
enthousiast. “Dat vinden we ook zo mooi in de EGHW. Er

is zoveel jeugd waar je echt een verbondenheid ziet. Een
veilige omgeving waar ze terecht kunnen. En ook taken op
zich gaan nemen.”

Naam:
Ouders van:
Houden van:

Chris (46) & Jessica (40) Wiegeraad
Tirsa (17) en Lois (14)

Samen een tocht maken op de racefiets,
samen zijn met vrienden en lekker eten
met een glaasje wijn erbij.

EGHWELKOM 23



“Weet je,” vervolgt Chris, “het kan best zijn dat ze een
tijdje minder met het geloof hebben en er even niet meer
7o in geinteresseerd zijn. Maar juist die verbondenheid
en die vriendschappen zorgen ervoor dat ze graag blijven
komen. Het ene moment is er ruimte voor leuke dingen en
het andere moment hebben ze een heel serieuze avond. Die
afwisseling is juist zo bijzonder.”

Ze denken een moment na. “Dat zie je eigenlijk door de
hele gemeente heen. Zo gaat er een groep in de winter
met elkaar skién. Dat is gewoon een gave ontspannen tijd,
waarbij je overdag actief met elkaar bezig bent en er ‘s
avonds prachtige gesprekken ontstaan. En daar gaat het
om. Relaties bouwen.”

SAMEN DOOR HET DAL HEEN

Bij de opmerking “relaties bouwen” veren Chris en
Jessica beiden op. Ik zie het in hun ogen ontstaan, dat
vuur, die passie. “Dat is echt waar het om gaat. Relaties
en verbondenheid. Als je op zondag kijkt naar wie er
binnenkomt, dan zie je een diverse groep. De één komt blij
De Poort binnen. De ander is verwond door het leven en
weet even niet waar hij het zoeken moet. Even later staan
ze samen hetzelfde lied te zingen. Waar zie je dat nu, dat
zo’n diverse groep mensen vol overgave één en hetzelfde
lied staat te zingen? Dat is ook één van de mooie vruchten
van aanbidding: verbondenheid.”

DE DROOM VAN DE EGHW

Vol enthousiasme vertelt Chris verder met een bepaalde
breekbaarheid in zijn stem. Je merkt dat dit onderwerp zijn
hart raakt. “Wat ik graag wil dat de mensen zien, is dat
ze hier met hun pijn, twijfels, moeiten en gebrokenheid
welkom zijn. We willen laten zien dat wij samen met hen
door hun dal heen willen gaan. Door het dal héén dus, niet
ons tentenkamp opslaan in het dal, maar samen met hen
door blijven gaan. Dat we mogen laten zien dat Jezus nog
steeds geneest, redt en bevrijdt! Het gebeurt écht nog steeds!
Er zijn zoveel mensen om ons heen, die diep van binnen zo
veel leegte voelen, die ze niet opgevuld krijgen. En mensen
die steeds opnieuw het gevoel hebben dat de wereld tegen
hen is. Tegen deze mensen willen wij zeggen dat ze mogen
komen. Juist zij zijn welkom. Want hier mogen zij ervaren
dat God die leegte wil opvullen.

Dat is ons verlangen. Dat wij samen met elkaar op weg
blijven, mensen bij Jezus mogen brengen en dat deze
mensen genezen, gered en bevrijd worden. Op die manier
wordt het Koninkrijk van God steeds meer zichtbaar. Dat is
ook de droom van de EGHW, dat Jezus centraal staat, werkt
en zichtbaar is door alles en iedereen in onze gemeente.”

Sinds september 2019 gaat de EGHW aan de slag met de nieuwe droom voor de gemeente. Chris legt uit hoe deze droom
ontstaan is en wat de droom inhoudt. Op de website wordt deze verder toegelicht.

“Onze visie is dat de EGHW de inwoners van de Hoeksche Waard het evangelie wil overbrengen, hen wil opnemen in
Gods huisgezin, wil leren groeien tot geestelijke volwassenheid om zich in te kunnen zetten in Gods Koninkrijk en God te
aanbidden.

Om deze visie vorm te geven was een droom nodig. Als oudsten hebben we aan God gevraagd wat Hij wil meegeven, waar
de gemeente mee gediend kan worden. Tijdens een teambuilding weekend met de oudsten kwamen op een mooie manier
alle punten samen tot één duidelijke droom. In deze droom staat Jezus centraal. Wij willen als EGHW Zijn Kerk zijn. En dat
komt tot uiting in vijf “rollen”, ook wel “bedieningen” genoemd.

DEZE BEDIENINGEN ZIE JE OOK TERUG BIlJ JEZUS CHRISTUS

Apostel - een verbindende functie

Nu de gemeente zo sterk groeit, willen we de verantwoordelijkheden meer gaan delen met de leiders van de verschillende
groepen.

Profeet - een wegwijzende functie
Het is ons verlangen dat ieder gemeentelid zich steeds meer laat leiden en toerusten door de Heilige Geest.

Evangelist - een uitdelende functie
We verlangen ook naar een ‘doorzichtige’ kerk, waar je makkelijk naar binnen kunt kijken (‘kom naar ons’) en makkelijk
naar buiten kunt kijken (‘ga er op uit’).

Herder - een zorgende/pastorale functie
We verlangen dat De Poort een huiskamer is, waar de gemeenteleden fungeren als gezinsleden en kleine groepen samen het
hart van de gemeente vormen (Gods huisgezin).

Leraar - een onderwijzende functie

In een veilige omgeving leren groeien in geestelijke volwassenheid en discipelschap.

Ons verlangen is dat ieder gemeentelid steeds meer zichzelf in één of meerdere bedieningen zal herkennen, hierin begeleid
wordt en zal groeien om zo ingezet te mogen worden in Zijn Koninkrijk. Op die manier leren wij, door ons te laten leiden en
elkaar te helpen, om Zijn Kerk te zijn en zo Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken, waarbij Jezus centraal staat en blijft staan!
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TEKST COBIE STEENHOEK | ILLUSTRATIE STEFAN HOOGERWERF
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“ Kunnen we onze kinderen Waarom stt:]ker:j mensehn hur;
meenemen? anden omhoog!

Kind -~ hart Ik Er ziin dri h Dat is een vorm van God aanbidden.
INderen zyn van harte Welkom. £r zjn drie creche Het is niet verplicht. Soms wordt er ook

groepen voor de leeftijd 0-4 jaar en kinderkerk groepen mee geklapt met de liederen
voor iedere leeftijd t/m groep 8. )

Kan ik mijn vriend meenemen die geen ’
Nederlands spreekt? . ‘
Hij is van harte welkom. Er is vertaling aanwezig (in het Engels) ' ‘

middels een koptelefoon. Vraag hier even naar bij binnenkomst.
Dit is overigens ook voor slechthorenden.

@
-

Zijn jullie een orgel kerk? “Wat gebeurt er door-de-weeks in het gebouw?

Wij zingen met een band met Naast activiteiten voor kinderen en jongeren zijn er cursussen
onder andere gitaren, een die worden aangeboden. Bijvoorbeeld over het huwelijk,
drumstel en een piano. maatschappelijke betrokkenheid, lidmaatschap of Bijbels
onderwijs. Meer informatie over deze activiteiten zijn te vinden in
Poorttaal, het magazine van de EGHW.

© © © O O ,
Gemiddelde
Volwassen leden
0 00 0
. Vrouw jaar
. Man
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Kinderen onder de

Waarom wordt er geld opgehaald
en voor wie is dat?

De collecte is bedoeld voor de kosten om de gemeente
draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten

van het gebouw en activiteiten. We geven ook geld aan
mensen die in het buitenland werkzaam zijn voor zending- of
ontwikkelingswerk.

Hoe lang duurt Gemiddeld aantal geboortes per jaar “

::2 l:(:rarkdienst? @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ESESESESESE SRS

Hoeveel kost het om lid te worden?

Niets. Leden dragen vrijwillig bij.

Hebben jullie een dominee?

Nee. Onze gemeente wordt geleid door
5-7 leiders die we ‘oudsten’ noemen.

Welke kleding trek ik aan?

Zowel casual of netjes is primal!

Waar komt iedereen vandaan?

Uit de hele Hoeksche Waard en sommige van
daarbuiten. Bijv. Willemstad en Rotterdam.
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Door de afwijzing die ik ervoer in mijn jeugd, ging ik op
allerlei verkeerde plekken op zoek naar liefde. Ik dacht dat
God een boze God was bij wie ik naar mijn idee niks te
zoeken had. Ik zocht vervulling bij mannen, in eten, drugs,
bodybuilding en meer dingen. Uiteindelijk had ik allerlei
uitvluchten en verslavingen en was ik erg depressief. Ik
had last van stemmen in mijn hoofd en had beelden van
zelfmoord. Ik vond dat vreselijk en wilde dat helemaal niet.
Maar in die periode begon ik ook te geloven dat er meer
tussen hemel en aarde was.

Uiteindelijk ben ik een Alpha cursus gaan doen en ging ik
geloven dat het offer van Jezus ook voor mij was. Vanaf dat
moment was ik vrij van alle verslavingen. Ik had er geen
behoefte meer aan en probeerde mezelf te veranderen.
Nog steeds had ik geen relatie met God, maar volgde
ik regeltjes op. Na een half jaar kreeg ik een terugval.
Privé ging het nog steeds niet goed, ik ging samenwonen
en begon weer drugs te gebruiken. Na anderhalf jaar
drugsverslaving, veel chaos en geen goede relatie, was ik
voor de derde keer in mijn leven depressief. Dat was het
moment dat er nog maar één ding door mijn hoofd ging:
Ik heb God nodig! Ik moet naar Hem toe en weg van deze
plek. Ik heb die keuze toen gemaakt en de behoefte naar
drugs verdween opnieuw.

In de periode daarna heb ik mij op God gericht. Ik heb veel
gebeden. God legde mij op mijn hart om weer bij mijn
ouders te gaan wonen. Ik was anderhalf jaar eerder op
een verkeerde manier bij hen weg gegaan. Ik ben toen ook
weer naar de EGHW gekomen. Binnen de gemeente heb ik
fijne hulp gekregen en daar ben ik toen ook aan ‘Gelukkig
Leven’ begonnen.

Tijdens de cursus had ik twijfels over God. lk was
gefrustreerd en bad: “God als U echt van mij houdt,
moet U het me maar laten zien. Via een boekje. Via mijn
ouders. O nee, U mag het zelf weten. U bent God. In
Jezus naam, Amen.” De volgende dag gaf mijn vader mij
zomaar een cadeautje. Opeens dacht ik aan het gebed.
Het was een boekje met de titel: Je bent geliefd! Gods
onvoorwaardelijke liefde voor jou. Mijn hart sprong op van
geluk! Ik was z6é blij! Vanaf dat moment durfde ik als een
geliefd kind bij Hem te komen.

Dat heeft me heel erg geholpen! Ik kon me meer aan Hem
overgeven en Jezus de ruimte geven mij van binnen te
genezen. Tijdens ‘Gelukkig Leven’ heb ik veel opgeruimd uit
mijn verleden. Ik heb mensen vergeven en ben afgekomen
van minderwaardigheidsgevoelens. Mijn herstel blijft een
proces, maar ik ben nu al een nieuw persoon geworden
door Jezus! Door Hem alleen!

Tijdens de cursus heeft God mij ook genezen van een virus
waarvan ik baarmoederhalskanker kon krijgen. Er waren
al slechte cellen verwijderd, maar ik kreeg een nieuwe
uitslag. De beste uitslag! De arts zei: “We hebben overal
gezocht naar het virus, maar we kunnen het nergens meer
vinden. Je hoeft nooit meer terug te komen.” Dank U Jezus!
Ik raad je aan bij Jezus te komen en deze cursus te beginnen
als je herstel nodig hebt!
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Pastoraat is afgeleid van ‘pastor’ en betekent herder. Ons
grote voorbeeld is Jezus. Hij maakte zichzelf aan ons
bekend als de Goede Herder. We leven in een gebroken
wereld en ontkomen niet aan pijn en verdriet, maar gelukkig
is Jezus gekomen om mensen te verlossen, te genezen en te
bevrijden. Jezus vertelde dat met Zijn komst de woorden
van de profeet Jesaja zijn uitgekomen:

God, de Heer, heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij zijn Geest
gegeven. Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het
goede nieuws te brengen. En om aan mensen die lijden, weer
hoop te geven. Hij heeft me gestuurd om tegen gevangenen
te zeggen: ‘Jullie zijn vrij!” Hij heeft me gestuurd om aan
de mensen te vertellen: ‘Er komt een jaar waarin de Heer
Jullie vergeeft.’ (Jesaja 61 BGT)

We geloven dat Jezus vandaag de dag nog steeds aan ons
denkt en voor ons zorgt. Jezus geeft herstel in geest, ziel en
lichaam, zodat we God kunnen dienen met ons hart, ziel,
verstand en al onze kracht (Lukas 10:27). Hier richten we
ons in het pastoraat op. We weten dat het Jezus wens is
dat wij Zijn werk voortzetten, omdat Hij zelf terug naar
Zijn Vader in de hemel ging (Johannes 14:12). Dat is de
reden waarom we vanuit het pastoraat graag mensen willen
helpen.

We hebben een droom waarin we verlangen naar nog meer
verbondenheid in de gemeente. De EGHW als gezin, met
De Poort als huiskamer. In een familie hebben mensen oog
voor de ander en helpen ze elkaar. Als je nood hebt, is er
altijd wel iemand te vinden die je bemoedigt en waarmee
je samen kunt bidden. Dat noemen we het basis pastoraat.

Frank & Magdalena
van den Ouden
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WANNEER DENOOD LANGER DUURT OF DIEPER
GAAT, BIEDEN WE OOK VERDERE PASTORALE
ZORG

PERSOONLIJK GEBED
Tijdens of na elke zondagsdienst, voel je vrij om gebed te
vragen.

GROEPSPASTORAAT

Dit is een combinatie van onderwijs met gesprekken
in kleine groepen en de nodige stappen naar herstel. We
hebben enkele jaren het programma ‘Gelukkig Leven’
verzorgd en willen dit jaar ‘Vrijheid in Christus’ opstarten.

PASTORAAT OP AANVRAAG

Dit bestaat uit persoonlijke begeleiding door mensen
die toegewijd zijn om broeders en zusters te helpen met
gesprekken en gebed.

Voor vragen kun je naar ons toe komen of een mail sturen
aan pastoraat@eghw.nl.
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Naam: Herman van der Plaat

Leeftijd: 80 jaar

Kinderen: 4

Werk: 40 jaar gewerkt bij Nestle als verpakkingsmachinemonteur
Nu: Al 20 jaar met pensioen

Hobby’s: Accordeon spelen, computeren en zingen in het koor

Over meedoen aan de Alpha Cursus

TEKST COBIE STEENHOEK | FOTOGRAFIE KEES VAN HOUWELINGEN

Toen ik net in Oud-Beijerland kwam wonen, vroeg mijn
dochter of ik een keer mee wilde doen aan een Alpha
cursus. Dit trok mij wel, ook al wist ik niet goed wat het
inhield. Mijn dochter legde uit dat hier gesproken werd

over wie Jezus is, hoe je dichter bij Hem kon komen en op
welke manier. Ik stond niet afwijzend tegenover het geloof.
In mijn jeugd ben ik katholiek opgevoed. Het was alleen
verwaterd en ik deed er niets meer mee. Ik heb wel altijd
sympathie gehad voor mensen die een geloof beleden. Als
ik met iemand in gesprek kwam over het geloof, vond ik dit
erg interessant.
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Mijn dochter nam mij mee naar de EGHW. Hier kwam ik in
aanraking met EGHW ers en dit voelde goed. Ik voelde me
thuis en de stijl sprak mij erg aan. Ik voelde me welkom.
Zoals ik eerder opmerkte vond ik christelijke mensen best
oké. Ik vond het prima om naar een cursus van deze kerk te
gaan, als middel om tot Jezus te komen.

Daarnaast wilde ik graag de Alpha cursus gaan doen om
kennis te maken met nieuwe mensen. Als nieuwe bewoner
in Oud-Beijerland kende ik nog niet veel anderen.




De bijeenkomsten van de Alpha cursus waren erg gezellig.
Eerst aten we met elkaar en daarna gingen we in groepjes
de geloofsonderwerpen bespreken. Door het meedoen aan
de Alpha cursus ging ik de weg naar Jezus beter begrijpen.
Ik begreep gaandeweg meer en meer van wie Hij is en wat
Hij hier op aarde kwam doen. Vroeger begreep ik dat niet
goed.

Bidden, wat ik

eigenlijk nooit
deed, is nu
vanzelfsprekend
geworden.

Na een aantal bijeenkomsten brak het Alpha weekend aan.
We zijn naar een boerderij geweest en hebben een goede
tijd met elkaar beleefd. We hebben fijne gesprekken gehad
en veel geleerd over wie Jezus nu eigenlijk is en over Zijn
werk op aarde. Ook begrijp ik nu beter wat vergeving is.
Tijdens het weekend deden we een spel met briefjes. We
schreven op wat ons bezig hield en gooiden ze in een grote
pot. Deze briefjes hebben we ‘symbolisch’ verbrand. Met
andere woorden: door het te verbranden hebben we onze
lasten feitelijk aan God gegeven.

In dit weekend heb ik ook een keuze gemaakt voor God,
omdat ik mijn vertrouwen op Hem wil stellen en het niet
meer alleen wil doen. Mijn leven aan de buitenkant is niet
echt veel veranderd door de cursus, maar mijn geloof om te
kunnen bidden wel. Bidden, wat ik eigenlijk nooit deed, is
nu vanzelfsprekend geworden.

Al met al was het een fijne periode om zo samen te komen,
met elkaar te eten en te praten over Jezus. Sindsdien ben
ik met mijn dochter vrijwel altijd naar de diensten van de
EGHW gekomen.

Ik ben 80 jaar, dus je bent nooit te oud om aan de Alpha
cursus mee te doen!
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We zijn ﬁe{?wmalwm onbeschreven bladzifde.
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Op onze onbeschweven bladzijde ontstaan vdetken. Als we ouder worden leven we het
WsMWjMMW,MWMMWWW@mW,MM
beimgvmdemde% Op een gegeven kauéﬁdz?detﬁwmje@d. Van de
witte bladzijde is geen sprake meet. De Bijbel noemt dit zonden en het zgndeprobteem 2915t
voor een kloqfﬂmm ons en God. Dit probleem verlangt een aplowzﬁ

Zo'n 2000 jaaxr ﬂeiedm wevd_jezus, de Zoon van God, _geﬁvrm. Het vreemde was dat tydem
Zijn leven Zijn onbeschreven bladzijde compleet wit en gaaf bleef. Hif kende geen zgnden en
verdiende zpdoende ook geen straf op de zonde, namelijk: de dood.
Tochkoerg'grmrm met Zijn leven te betalen voor de schudd van de vest vall de
mensheid. Al onze ﬁe&[adde bladzijden wevden Hem taejevekmd. Na. drie dagen stond Hif
op wit de dood, als bewtfs dat Hg'hd'(mdefvoﬁieem hag aangepakt. Watmfwmche
overwiming en watﬂmeid'g hoopvol voor ons mensen. A
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schenglhare badzijde. Hiedoor zudlen. we, met als # eonmanl na.de dood opstasn in
een mfwfeﬁﬁk wieww lichaam en voor altijd leven, als eon onbeschweven bladzijde. Puur
ﬁemm/et, met als doel om Mfz hebben, onvoorwaardelifk.

Wil fe kiezen voor een Wmmiﬂﬁ‘%je leven, affewe{een leven met God Slechts het ‘b‘
overhandigen van Jouw b’laa'dje'k genoeq. Wat e evvoor gt b5 onbefc/wyfetgk,
Het is meer dan de moette waard!
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TEKST SUSAN BIESBROEK | FOTOGRAFIE KEES VAN HOUWELINGEN & SHUTTERSTOCK

Heb God lief en doe alles wat je doet voor Hem, houd van de
mensen hier op aarde en probeer er zo’n mooi mogelijke tijd
van te maken met, door en voor Hem! (Paul)




Aan het woord zijn Edgar van Bokkem en Paul van
der Woude. Beiden zijn ze erg enthousiast over het
jongerenwerk wat ze doen. Het samenwerken met
het team om leiding te geven aan een mooie groep
Alivers, vinden ze superleuk en ze zijn gedreven.
Hun drijfveer? Hun passie voor jongeren én God.

BENJEALSJONGERE ZELF OOKNAAREENJEUGDGROEP
GEWEEST?

Edgar: Ja, ik heb echt een superleuke tijd beleefd bij de
Tieners (wat tegenwoordig Alive heet). We hebben daar
een leuke, hechte vriendengroep mogen opbouwen en ik
ben nog steeds blij met deze vrienden die om me heen
staan. Het is voor ons als groep heel belangrijk geweest dat
we elkaar hadden en hebben hiermee een goed fundament
binnen de kerk gekregen.

Paul: Mijn geluk was dat mijn grotere broer me eens zei dat
ik naar de Tieners moest gaan. Daar heb ik een enorm goede
tijd gehad. Zoals Edgar al aangaf, zijn daar vriendschappen
ontstaan die in de afgelopen jaren voor ons allemaal erg
belangrijk zijn geweest. Naast het sociale aspect heb ik ook
een geestelijk leven op kunnen bouwen. Onder leiding van
de meest te gekke, maar ook serieuze tienerleiding, heb
ik op mijn 13e mijn hart aan de Here Jezus mogen geven.
Daar heb ik tot op de dag van vandaag geen enkel moment
spijt van gehad!!!

WAAROM BEN JE ZELF JEUGDWERK GAAN DOEN?
Paul: Tijdens mijn eigen tienertijd heb ik ervaren hoe
enorm belangrijk het is dat er gave, betrokken mensen voor
je klaar staan als je het echt nodig hebt, maar ook voor de
gezelligheid. Toen er op een zondagmorgen een oproep
werd gedaan voor nieuwe tienerleiding, begon er meteen
wat te kriebelen. Ik zat weliswaar nog maar in de 4e klas
van de HAVO, maar wilde toch mijn steentje bijdragen.
Het eerste jaar heb ik meegedraaid als aspirant leiding.
Inmiddels is dit mijn 6e jaar als volwaardig Alive-leider.
Edgar: Sinds 3,5 jaar ben ik betrokken bij de organisatie
van ACT-Live (een speciale jeugddienst) en voor het 3¢
jaar ben ik leiding van Alive. De reden dat ik dit doe, is
omdat de leiding in onze tienertijd echt te gek was en we
heel veel aan ze hebben gehad. Zo wil ik ook zijn voor de
huidige Alivers.

STEL, JE BENT JONGERE EN WILT NAAR EEN ALIVE-
AVOND, WAT KAN JE VERWACHTEN?

Edgar: Een waanzinnige avond! We hebben eerst tijd om
gezellig bij elkaar te zijn en met elkaar te praten. Vaak volgt
er een spel en een kort (of wat langer dan kort) praatje.
Vervolgens wordt er doorgepraat in kleine groepjes.
Hierna voegen we ons weer samen, sluiten de avond af en
is er tijd voor nog wat ontspanning: een kussengevecht,
tafeltennissen/voetballen of weer verdergaan met praten.
Paul: Wat Ed beschrijft is min of meer een standaard
Alive-avond. Soms doen we het anders: dan spelen we
bijvoorbeeld een spel buiten de kerk. Denk aan een tocht
waarbij tieners door middel van het doen van opdrachten
een raadsel op moeten lossen. Maar... we hebben ook nog
wat speciale avonden: een boys of girls only avond, een
ACT-live of de avonden op kamp, waarbij heerlijke chaos
met mooie emotionele momenten worden afgewisseld.
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WAT IS HET MEEST MOOIE, BIJZONDERE OF GRAPPIGE
WAT JE ALS ALIVE-LEIDER HEBT MEEGEMAAKT?
Edgar: Dit is wel een lastige vraag, omdat er zoveel leuke
dingen zijn gebeurd. Dan denk ik toch dat ik de ‘hoopjes’
wel echt het leukst vind, waarbij je iemand op de grond
werkt en dan roept “HOOPIE!!!”. Vervolgens springt
iedereen er bovenop. Het is gewoon leuk om te zien dat dit
altijd in het jongerenwerk is gebleven. Toen ik zelf bij de
Tieners zat gebeurde dit al en nu is het er nog steeds.

Paul: Het meest bijzonder blijven voor mij de momenten
dat je serieuze en emotionele gesprekken hebt met de
Alivers. Als ze je vertrouwen en iets van zichzelf met je
willen delen. Dit kan variéren van het geven van hun hart
aan de Here Jezus, tot aan gesprekken over hoe ik vroeger
zelf met situaties omging waar zij nu in zitten.

WAT IS JOUW DROOM VOOR DE TOEKOMST VAN HET
JONGERENWERK?

Paul: Het zou verschrikkelijk mooi zijn als de jeugd zelf
verantwoordelijkheid durft te pakken in de gemeente. Eens
per jaar hebben we een Alive-dienst, waarbij alle taken in
de gemeente opgepakt worden door Alive. Maar hoe tof
zou het zijn als je deze tieners standaard ziet aanbidden op
het podium, mensen welkom heten bij de deur, collecteren
of wanneer zij taken op durven te pakken binnen het
kinderwerk.

Edgar: Mijn droom is dat alle jongeren niet meer passen op
één Alive-avond en er een Alive 2 komt!

JONGERENWERK ACT

Meer dan 150 jongeren | Elke twee weken op zaterdagavond jeugdavonden | Een eigen jeugdhonk
Smallgroups met de gezelligheid van leeftijdsgenoten, waar ook de Bijbel opengaat.
Daarnaast tal van andere activiteiten en events!

Voor meer informatie ga naar eghw.nl of facebook.

12 - 16 jaar
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16 - 21 jaar

21-25jaar



arheld & wijsheldl uit de Rijbel,
inaar de praktijk van het leven, -
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:;Mlﬁﬂn enbeksten om te delen,
WWan chistelijke kaart tol online viden
van mok mel Bijbeltekst 1ot daghoek,
van armband met waarheden tot
christelifk boek, van gedicht tot
afbesiding met Bijbellekst van de dag.

Jij deelt je geloof op jouw manier

+  Oranjeplein 14, tel (078) 676 19 38, Puttershoek
Hendrik Hamerstraat 4a, tel (078) 673 22 76, ‘s-Gravendeel
www.bakkerijdekoning.nl

Volg ons op Facebook en Instagram o

e (0186) 6170 78
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ONZE VADER IN DE HEMEL

LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN

LAAT UW KONINKRIJK KOMEN

LAAT UW WIL GEDAAN WORDEN

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL

GEEF ONS VANDAAG HET BROOD

DAT WIiJ NODIG HEBBEN

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN

ZOALS WIJ OOK VERGEVEN

WIE ONS IETS SCHULDIG 1S

EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING

MAAR RED ONS VAN HET KWAAD

WANT AAN U BEHOORT

HET KONINGSCHAP

DE MACHT

EN DE MAJESTEIT

IN EEUWIGHEID

AMEN

MATTEUS &:3-13(HERZIENE NBV)



