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VLAGGEN BIJ DE EGHW 
Mogelijk heeft u de 3 vlaggen zoals op de foto, naast De Poort zien hangen. We krijgen daar nu en dan wel 
vragen over. Zeker als het gaat om de vlag van Israël. De één voelt zich enorm bemoedigd dat ze niet het 
gevoel hebben alleen te staan, en een ander vindt het juist ongemakkelijk, of ronduit verwerpelijk gezien de 
beelden vanuit bijvoorbeeld Gaza. Al deze meningen mogen er zijn, net als onze mening. Graag leggen wij uit 
waarom deze drie vlaggen er nu hangen. 
 
Van links naar rechts hangen hier:  
• de vlag van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW), 
• de vlag van Israël, en  
• de vredesvlag. 
 
 

DE VLAG VAN DE EGHW 
Als u het logo bekijkt van de EGHW, dan kunt u een kruis zien 
met daarom heen allemaal verschillende stukjes. Het kruis 
laat zien dat wij geloven dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, 
zond om ons te redden van zonde en dood. Het kruis staat 
symbool voor het kruis waar Jezus uiteindelijk aan stierf, 
waardoor Hij onze prijs betaalde en de weg naar God de 
Vader weer opende.  
 
Daaromheen zijn allemaal stukjes die verschillend zijn in 
vorm en grootte, maar wel samen één geheel vormen. Dat 
staat voor de leden van de EGHW die allemaal verschillend 
zijn en toch rondom Jezus heen verzameld zijn, zodat we als 
levende stenen een heiligdom willen zijn voor de Here Jezus. 
 
 

DE VLAG VAN ISRAËL 
Jezus was een Jood. Hij werd geboren in Israël uit een Joodse vrouw. 
Alleen daarom al voelen wij ons onlosmakelijk verbonden met Israël. 
Daarnaast geloven wij ook, op grond van de Bijbel, dat Israël Gods uitverkoren volk 
is. Wij mogen daar door Gods genade en door het geloof in de Joodse Jezus, die de Zoon van God is, ook bij 
horen. Ook geloven we dat heb land waar Israël woont het land is dat God al beloofde aan Abraham, Izaäk 
en Jakob, en hun nageslacht. Uit dat nageslacht werd uiteindelijk Jezus ook geboren. Dat is de geestelijke 
kant.  
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De aardse realiteit is er ook. Dit wil niet zeggen dat we alles wat de staat Israël doet ook automatisch 
goedkeuren. Maar in het huidige conflict moeten we niet vergeten dat Israël op 7 oktober 2023 werd 
aangevallen door een terreurorganisatie die als doel heeft om Israël uit hun grondgebied te verdrijven. Op 
de achtergrond speelt Iran ook een grote rol. Wij erkennen daarom het bestaansrecht en het recht op 
zelfverdediging van Israël en gaan ook niet automatisch mee met de grote woorden van veroordeling van 
Israël die via de media en pro-Palestijnse groeperingen komen. 
 
Deze geluiden en meningen mogen in onze democratie gehoord worden, net als het andere geluid dat wij 
menen te mogen laten horen. Zoals mensen uiting geven voor hun steun aan de Palestijnse mensen door een 
vlag uit te hangen, zo voelen wij ook de vrijheid om de vlag van Israël op te hangen en ondanks andere 
meningen, ook te láten hangen.  
 

DE VLAG VAN DE VREDE  
De vredesvlag hebben wij opgehangen omdat we, met de vreselijke beelden van menselijk lijden op 7 

oktober en daarna in Gaza en Libanon, ook bidden voor vrede in de regio. Er is zoveel menselijk leed door 

gewapende conflicten. In een oorlog gebeurt dat helaas. We willen daar onze ogen niet voor sluiten en 

bidden, zoals de Bijbel ons dat leert, voor de vrede van Jeruzalem en voor de vrede van Israël en de volken 

in die regio. We bidden dat het over en weer doden en verwonden van mensen zal stoppen, dat er een tijd 

van heling en genezing mag gaan komen, en hopelijk een herstel van relaties waar die verbroken zijn. 

 

TENSLOTTE 
Hopelijk is u nu iets meer duidelijk over de vlaggen en hun betekenis die wij binnen onze gemeente, 

hieraan ontlenen. We vragen u niet om het met ons eens te zijn. We zien ook wel dat er in ons land over dit 

thema heel verschillend wordt gedacht. We voeren deze vlaggen dan ook niet om te provoceren, maar juist 

om hen ook te steunen die dat in onze maatschappij minder ervaren. 

 

 

 

 

U hebt een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, 
opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. 

[Psalm 60:6-7] 
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